HANDREIKING PO BORIS EN DE GELUKSBRIL

Geluksbrillen
(verhaal Kind op Maandag)

In de methode Kind op Maandag wordt

voor de veertigdagentijd een verhaal

aangeboden over de geluksbrillen van

Hanna Andersen. Als je vrolijk door zo'n

bril kijkt, zie je de mooie dingen van het leven. In de video over Boris ontdekken de kind-
eren dat Boris ook een geluksbril heeft ‘gekocht’ (nou ja... min of meer). Sinds Boris de bril
heeft, ziet hij veel meer kleur in de wereld om zich heen.

Activiteit: Kijk vrolijk om je heen

Neem een bijzondere bril mee, of laat de kinderen met de wijsvinger en duim van hun
beide handen een brilletje maken. Vraag aan de kinderen om er eens vrolijk doorheen
te kijken. Welke mooie dingen zijn er dan te zien?

Tip: Begin elke dag met een ‘kijk-
er van de dag. Dat kind mag
vertellen welke fijne dingen zij of
hij gezien heeft.

Creatief: Een reclamefolder
voor de geluksbril

Laat de kinderen een reclame-
folder maken voor de geluks-
brillen. In de folder laten ze
een paar voorbeelden zien van
mooie dingen die je ziet als je
een geluksbril op zet.

Post voor Boris
Invideo vraagt Boris aan de kinderen welke fijne
dingen zij zien als ze door een geluksbril kijken.
Verzamel dit met de groep en laat het weten via:

Boef Boris t.a.v. Verus
DPostbus 381
3440 AJ Woerden

Of per mail via start@verus.nl

Wil je naar aanleiding van dit materiaal meer
met levensbeschouwing en identiteit in je klas
of op school doen? Neem dan contact op met
Erik Renkema (erenkema@verus.nl).


https://vimeo.com/681297187/e6ebe6e4cf

