Het wordt licht

Paasviering

Dit is een opzet voor een paasviering voor de hele school. De rode draad van de viering wordt gevormd
door vier filmpjes. De filmpjes gaan over meneer Jaap, die graag bij de televisie wil. Hij wil op televisie
iets vertellen dat hij echt zeker weet, maar dat valt nog niet mee. Na pogingen als weerman, verkeers-
deskundige en econoom besluit hij uiteindelijk elke dag op televisie te gaan vertellen dat het morgen

weer licht wordt.

Dat raakt aan wat we met Pasen vieren. God belooft dat het altijd weer licht wordt — zelfs na de donkerste

nacht.

Welkom

Heet alle aanwezigen welkom bij deze viering. Vertel dat jullie
vandaag het paasfeest zullen vieren, het feest van de opstan-
ding van Jezus. Jezus heeft laten zien dat God een nieuw
begin maakt, zelfs door de dood heen.

Leg uit dat in deze viering filmpjes zullen worden vertoond
over Jaap, die graag bij de televisie wil. Maar eerst gaan jullie
samen bidden.

Gebed

God van leven,

We zijn hier bij elkaar om iets bijzonders te vieren.
Toen Jezus was gestorven, maakte U een nieuw begin.
En U maakt ook met ons een nieuw begin.

Daar danken wij U voor.

Wij danken U voor verhalen en liederen,

die we met elkaar mogen delen.

Wees bij ons, God,

als we die verhalen en liederen met elkaar delen.
Dat vragen wij U in de naam van Jezus, uw Zoon.
Amen.

Lied: Het refrein van God (projectlied van deze periode)

Filmpje 1: Het weer, met Jaap Ongeveer

Jaap wil op televisie vertellen over iets dat echt waar is. Hij
probeert het eerst als weerman, maar dat is nog best lastig.
Gaat het nou waaien of niet? En blijft het droog? Je weet
nooit zeker wat voor weer het wordt!

Stilstaan bij het leven: Storm in de wereld

Inbreng bovenbouw

Het kan buiten stormen als het hard waait. Maar het kan ook
stormen zonder dat het waait. Bijvoorbeeld op plekken waar
oorlog is: daar lijkt het ook alsof het stormt.

Leerlingen uit de bovenbouw zoeken ter voorbereiding op

deze viering naar nieuwsberichten over dat soort stormen.
Ze lezen één of meerdere berichten voor en steken daarna
een kaars aan. Zo wordt zichtbaar dat God licht brengt in het
donker.

Lied: Bij God mag je schuilen (naar psalm 62)

Dit korte lied kan door de hele school tweestemmig worden
gezongen! Op de website vindt u geluidsbestanden van beide
stemmen. Spreek van tevoren af hoe de stemmen verdeeld
worden en bereid dit voor in de groepen.

Filmpje 2: Jaap Kweeniemeer met het verkeer

Jaap gooit het over een andere boeg: Hij gaat op televisie
vertellen over het verkeer. Het wordt morgen druk op de weg,
denkt hij. Of toch niet? Eigenlijk is het best lastig om iets te
zeggen over het verkeer, je weet nooit zeker of het klopt!
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Stilstaan bij het leven: Waar wil jij naartoe?

Inbreng onderbouw

Kinderen uit de onderbouw geven antwoord op de vraag: Waar wil
jij naartoe? Ze vertellen over bijzondere plekken waar ze geweest
zijn of waar ze graag nog eens naartoe zouden willen gaan.
Vertel daarna: Soms weten mensen niet zeker wat ze moeten
kiezen. Dan wijst God mensen de weg.

Steek een kaars aan — deze kaars vertelt dat God mensen de
weg wijst.

Lied: God gaat met je mee (muziekarchief Kind op Maandag)

Filmpje 3: Hier staat Jaap Versteld... over het geld

Jaap vertelt het laatste nieuws over het geld. Hoe staat het
met de economie? Ja, dat weet Jaap ook nie! Hij hoopt dat de
groenteboeren veel geld gaan verdienen. Maar je weet nooit
zeker of dat ook echt gebeurt. Het is nog niet makkelijk om iets
te vertellen dat je echt zeker weet.

Stilstaan bij het leven: Hoe maak jij anderen rijk?

Kinderen uit de middenbouw spelen een zelfbedacht toneel-
stukje over de vraag: Hoe maak je anderen rijk?

Tip: Vertel er in de aankondiging bij dat het toneelstukje over
deze vraag gaat. Dan is de aansluiting met het voorgaande
meteen duidelijk.

Lied: Wat zou je doen met een miljoen? (muziekarchief Kind
op Maandag)

Wat weet je echt zeker?

Een leerkracht vertelt aan de kinderen: '‘Jaap heeft het nu al drie
keer geprobeerd, maar er is niks dat hij echt zeker kan weten.
Wat voor weer het wordt? Je weet het nooit zeker. Of het druk
wordt op de weg? Of er veel geld verdiend wordt? We kunnen
het allemaal niet zomaar zeggen. Maar misschien kan Jaap
toch één ding bedenken dat hij echt zeker weet. Laten we maar
gauw gaan kijken naar het laatste filmpje!’

Filmpje 4: Jaap Vergezicht vertelt over het licht

Jaap heeft bedacht wat hij op televisie wil gaan vertellen. lets
waarvan hij zeker weet dat het klopt: Morgen wordt het licht!
Dat lijkt heel gewoon, maar eigenlijk is het heel bijzonder. Zelfs
na de donkerste nacht wordt het altijd weer licht.

Het wordt licht

Een leerkracht vertelt: ‘Er zijn veel dingen die we niet zeker
weten. Maar op één ding mogen we altijd vertrouwen: Dat
het weer licht zal worden. Elke morgen laat God zien dat het
licht wordt. Als de zon gaat schijnen, mogen we denken aan
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zijn trouw. Ook als in het donker is in ons leven, zal God het
opnieuw licht maken. Dat deed Hij ook nadat Jezus gestorven
was. Het was donker in de nacht, maar met Pasen brak het
nieuwe licht door.

Lied: De zon komt op en geeft ons licht (muziekarchief Kind
op Maandag)

Het verhaal van Pasen
Lees het verhaal van Pasen uit de Bijbel in Gewone Taal:
Johannes 20 vers 1+ vers 11-18

Gebed

God van licht,

U maakt het licht in de wereld,

elke dag opnieuw.

Daar danken wij U voor.

Wij danken voor het wonder van Pasen:

Dat Jezus is opgestaan,

dat na de donkerste nacht toch het licht opnieuw ging schijnen.
Wij bidden voor mensen die in het donker zitten.
Omdat ze verdrietig zijn of somber,

omdat ze bang zijn of zich eenzaam voelen.

Geef dat ook voor al die mensen een licht mag opgaan:
een nieuwe dag, een nieuw begin.

Amen.

Een zon voor jou: Lichtwensen

Inbreng uit verschillende groepen

Kinderen uit verschillende groepen kunnen van tevoren met
geel papier een zon maken, als teken van licht. Uit geel papier
knippen ze een cirkel. Hierop schrijven ze een ‘lichtwens': een
bemoediging voor iemand die wel een beetje licht kan gebrui-
ken. Een paar lichtwensen kunnen tijdens de viering gepresen-
teerd worden.

Tip: U kunt ook alle kinderen lichtwensen laten maken, zodat
alle aanwezigen er een mee kunnen krijgen. Kinderen uit de
onderbouw kunnen op de zon een vrolijk gezicht tekenen.

Lied: Het is Pasen (zie website Kind op Maandag)



